Omdat angst niet mag heersen

Het land van vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid
werd zwaar getroffen.

Met Frankrijk lijdt Europa hard.

Terwijl stromen van viluchtelingen beroep doen

op onze gastvrijheid,

en hopen dat wij bereid zijn om

een teken van broederlijke naastenliefde te tonen,

willen sommige van hun broeders en zusters ons diep in het hart raken.

Politici zullen het proberen uitleggen met woorden van bemoediging,

of waarden die alleen maar meer pijn kunnen oproepen.

Maar wij willen hoopvol klinken
en een pleidooi houden tegen elke mens
die met verdwaalde en verduisterde gedachten

mens en wereld pijn wil doen.

Het mag niet kunnen dat scherpe kogels zich verzamelen,
de straten zich duister kleuren

en het hart van mensen aan het bloeden wordt gebracht.

Een hoopvolle en blijde boodschap moet vandaag klinken,
bij momenten heel stil, maar toch krachtig,
tegen elke mens die denkt en schreeuwt

om met wapens in het verweer te gaan.

Laten wij ons hart niet vullen met angst,
zodat kwaadheid en haat kan groeien,

maar laten wij wijze jonge mensen zijn,



die rechtvaardig willen handelen

en zo teken van steun zijn aan een pijnlijk getroffen stad.

Wij kunnen sterke kleine lichtpunten zijn,
die getuigen van hoop,

en geloof in de toekomst.

1 minuut stil zijn zal dan

zoveel sterker spreken dan elke kogel

die genadeloos het leven van mensen heeft weggenomen.
1 minuut tegen elk zinloos

en angstig ingrijpen in het leven

en denken van een medemens.
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Leerlingen die nog vragen hebben kunnen steeds terecht bij een van onze leerlingbegeleiders.



